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‘LEERHUIS HARDERWIJK

eren & praten

langs de grenzen.van
samenleving & cultuur
religie & spiritualiteit

U heeft het nieuwe programma van Leerhuis Harderwijk in handen.
Hierin treft u een reeks bijeenkomsten aan over samenleving en cul-
tuur, religie en spiritualiteit. Het programma is laagdrempelig en veel-
kleurig. Soms serieus; dan weer bevrijdend of vrolijk. Het biedt u een
gelegenheid om in contact te komen met anderen en u te verdiepen in
bepaalde onderwerpen. U vindt het allemaal als u doorbladert.

WAT WIL DAT LEERHUIS?

De commissie heeft als doel om met en van elkaar te leren over geloof,
geloofsbeleving en spiritualiteit. Het leerhuis brengt mensen dichter bij
elkaar, zodat we elkaar met respect kunnen benaderen ongeacht ie-
mands achtergrond of geschiedenis. Dat doen we vanuit een Christelij-
ke overtuiging. Het doel dat we nastreven is verwoord in een memo-
randum dat u vindt op onze internetsite: www.leerhuisharderwijk.nl

MEER WETEN?

Bij ieder onderwerp staat een contactpersoon, die u kunt bellen als u
meer wilt weten. Het laatste nieuws over de avonden komt u te weten
als u zich opgeeft voor onze (gratis) digitale nieuwsbrief. Een mailtje
naar info@leerhuisharderwijk.nl is genoeg om op de hoogte te blijven
met wijzigingen in het programma. Ook kunt u in Samengeroepen of
de digitale nieuwsbrief van PGHarderwijk actuele informatie vinden.

BIJDRAGE

De avonden zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Voor de koffie en
thee moet u wel zelf betalen. Dat betekent niet dat er met de organisa-
tie geen kosten zijn gemoeid. U kunt een vrijwillige bijdrage, als blijk
van waardering, ter plaatse inleveren om de kosten te dekken. Achterin
dit boekje treft u informatie aan over het aanmelden en digitaal over-
maken van giften.

De Werﬁgrogo Leerhuis U{ard’erwijé



1 Dementie raakt ons allemaal
Altzheimerweek

In het kader van de Altzheimerweek organiseren we een bijeenkomst
over de ziekte Altzheimer. In Nederland zijn er zo’n 290.000 mensen
met dementie. Dat aantal groeit naar ruim een half miljoen in 2040.
Dat betekent dat nagenoeg iedereen in aanraking komt met dementie.
Het is daarom goed om als geloofsgemeenschap na te denken over hoe
we met leden met dementie omgaan en hoe zij zo lang mogelijk mee
kunnen blijven doen.

Het hebben van dementie kan vragen
oproepen, zoals ‘Wie ben ik?’ Je bent er
nog, maar je verandert. En tegelijkertijd
blijf je volwaardig mens. Want waar gaat
het echt om in het leven?

Dementie legt slechts bloot wat er altijd
al was: onze kwetsbaarheid en het aan-
gewezen zijn op de ander. leder mens is
afhankelijk van anderen. Wij zijn leden
van een gemeenschap. We zijn voor el-
kaar verantwoordelijk. Samen zijn we
het lichaam van Christus.

Tijdens de avond bespreken we:

* Hoe kijken we naar de mens met dementie? Hoe ga je met hen om?
* Hoe kunnen we als kerk van betekenis zijn voor hen en hun naasten?
* Hoe gaan we om met het loslaten en met verlies?

* En we geven tips over het omgaan met dementie in de gemeente.

Deze avond wordt verzorgd door Frieda Meijers en Saskia de Jonge.
Frieda Meijers is seniorenpastor en Saskia de Jonge is coordinator Ser-
vice en Trainingen Samen dementie vriendelijk.

Inleider: Frieda Meijers en Saskia de Jonge
Contact: Corrie van der Wal

Plaats: Regenboog

Datum: Woensdag 20 september 2023
Tijd: 19:30 uur




2 Geloof en een hoop zonnepanelen

Op dinsdag 10 oktober om 19.30 uur openen we het Leerhuis-seizoen
met de voorstelling “Geloof en een hoop zonnepanelen” van verhalen-
verteller Kees Posthumus en multimuzikant Henk van Glabbeek.

In een afwisselende, vrolijke voor- P

stelling wordt met tal van verhalen

en liedjes de schepping gevierd, zor- G ELOQQE!:hoop

gen over de schepping gedeeld en fzonnepanelen
onderzocht hoe wij ons kunnen in-
zetten voor een duurzame toekomst.
Er klinken nieuwe scheppingsverha-
len en een groen-gelovige meezin-
ger, er wordt live gekookt en er is
eco-fitness. Henk van Glabbeek om-
lijst dit alles met meditatieve ooster-
se muziek.

Geloofsgemeenschappen zijn zich terdege bewust van de gevaren die
de klimaatcrisis voor de aarde en haar bewoners met zich meebrengt.
Er komen in Nederland steeds meer groene synagogen, kerken en
moskeeén. Wie gelooft dat de schepping een geschenk van God is, is
geroepen daar goed voor te zorgen.

Kees Posthumus (verhalenverteller en kerkjournalist) schreef het boek
‘Geloof en een hoop zonnepanelen’ in opdracht van Groene Kerken,
waar tegen de vierhonderd kerken bij zijn aangesloten. Met onder an-
dere interviews met Groene Kerken uit verschillende geloofstradities en
enthousiaste pleitbezorgers van duurzaamheid. Het is een gevarieerd
boek, met naast interviews verdiepende artikelen, reportages, vegetari-
sche recepten, liturgische teksten en cartoons.

Henk van Glabbeek bespeelt diverse oosterse instrumenten, zoals tar,
ney en duduk.

Inleider: Kees Postumus & Henk van Glabbeek
Contact: Bert Maarleveld

Plaats: Plantagekerk

Datum: Dinsdag 10 oktober 2023

Tijd: 19.30 uur




3 Boven is onder ons:
nieuwe denklijnen in de theologie

Het woord 'God' in onze taal verwijst naar een geheim dat ons draagt,
inspireert, omvat, roept of onderbreekt. Dit geheim wordt ervaren als
een ‘iemand’ of als een kracht die we met ons denken nooit geheel in
de greep kunnen krijgen. In onze tijd lijken denklijnen die vroeger
vertrouwd voelden afgebroken. Ook gedachtegoed van de moderne
theologie uit de vorige eeuw lijkt vandaag vervlogen.

Op deze avond verkent Lex Boot met ons een aantal postmoderne
theologische sporen vanuit de vraag of deze vruchtbaar kunnen zijn
voor ons geloof en spiritualiteit vandaag.

Literatuur:

Rick Benjamins, 'Boven is onder ons -denken over God na God',
Skandalon 2022.

Tomas Halik, ‘De namiddag van het christendom — op weg naar een
nieuw tijdperk’, Kokboekencentrum 2023.

Inleider: Lex Boot, predikant PKN Kampen
Contact: Bert Maarleveld

Plaats: Regenboog

Datum: Woensdag 25 oktober 2023

Tijd: 19.30 uur




4 Het boek Job -

een mens tussen God en lot

Na ons twee jaar verdiept te hebben in de z.g. apocriefe boeken, gaan
we ons nu — op verzoek — onderdompelen in het boek Job. Een mooi
verhaal, bijna een sprookje, compleet met happy end, maar vooral een
boek dat ons aan het denken zet en confronteert met vragen die altijd
actueel blijven. Vragen over goed en kwaad, over Gods onbegrijpelijke
grootheid maar ook over Zijn onbegrijpelijke willekeur(?), over God en
Satan, over het verschil tussen een goede(?) God en het ongevoelige lot
enzovoorts...

Het boek Job wordt gerekend tot
de Bijbelse wijsheidsliteratuur,
dat wil zeggen dat we uit dit
boek kunnen leren hoe we als
mens kunnen/moeten leven met
onze God. Dat leven verloopt
tenslotte niet rimpelloos, maar is
altijd een aangevochten bestaan.

Wellicht kunnen we voor ons eigen leven-met-God zo hier en daar wat
wijze levenslessen oppikken door het lezen van dit boek en door sa-
men met elkaar er dieper op in te gaan aan de hand van commentaren
uit Joodse en christelijke denkers uit heden en verleden.

Wie wil meegaan op deze ontdekkingstocht is van harte welkom. De
vijfde en laatste sessie is een muzikale afsluiting.

Inleider: Hans Mak, emeritus-predikant PGH
Contact: Corrie van der Wal

Plaats: Plantagekerk

Datum: Woensdag 1,8,15,22 en 29 november 2023
Tijd: 9:30 uur (‘s ochtends)




5 Engelen in de kunst

Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt
zelden waargenomen, toch worden ze ervaren als boodschapper of
beschermer. Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde
blijft fascineren. Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en
menselijk, hemels en aards. Ze spelen een rol in onze verlangens en
angsten. Engelen laten iets oplichten van wat verborgen is, het myste-
rie, het onzegbare.

Ben Piepers laat ons zien hoe engelen in \\ \‘f ”
bijbelse verhalen door kunstenaars van \\ ‘ ‘j
alle eeuwen zijn vormgegeven. De engel i p }\3
die ingrijpt bij het offer van Abraham en \| -\
I1zadk, de rol van engelen bij de vluchten |
terugkeer van Jacob en de engel die de
lippen van de profeet Jesaja aanraakt met -~ ,,
vurige kolen. In het Nieuwe Testament
komen de engelen voor bij de annuncia-
tie en in de geboorte- en verrijzenisver-
halen van Jezus. Meestal is de engel bode
van godswege, soms een manifestatie van
de Eeuwige zelf.

Hedendaagse kunstenaars hebben een eigen kijk op engelen vanuit
gelovig en profaan perspectief. We bekijken kunstwerken van Marc
Chagall, Ela Venbroek-Franczyk, Herman Lamers, Niki de Saint Phalle,
Hendrik Werkman. Zij roepen vragen op naar de engelen in ons leven
en in de huidige wereld, in omgaan met moeilijke levenservaringen,
hoop op gerechtigheid, engelen die je troosten en die je doen lachen.
Ben Piepers heeft vele jaren pastoraal werk gedaan in de katholieke
kerk en heeft zich verdiept in moderne kunst. Hij is met pensioen en
woont in Wageningen.

Inleider: Ben Piepers

Contact: Corrie van der Wal

Plaats: Plantagekerk

Datum: Woensdag 8 november 2023
Tijd: 19:30 uur




6 Geroepen om vrij te zijn

In 2023 is het 150 jaar geleden dat in ons land de slavernij echt stopte.
Ter gelegenheid van dit gedenkwaardige moment heeft het Neder-
lands-Vlaams Bijbelgenootschap een boekje uitgegeven om vanuit de
Bijbel stil te staan bij slavernij: "Geroepen om vrij te zijn."

De schrijvers van de hoofdstukken zijn afkomstig uit Nederland, Suri-
name, de Antillen en Ghana.

Daardoor wordt ons een brede blik
gegund op het onderwerp.

Wij bespreken uit het boekje een
paar hoofdstukken. Onze eigen pre-
dikanten leiden het gesprek.

Ook kijken wij naar Bijbelverhalen
en Psalmen waar mensen met een
donkere huidskleur in voorkomen en
wat die verhalen betekenen.

Wie zich tijdig opgeeft kan het boek-
je voor € 1,00 bij het Leerhuis bestel-
len. Wij bezorgen het dan bij u thuis,
zodat u het tevoren kunt lezen.

Via de nieuwsbrief laten we weten Geroepen om vrij te zijn A
welke hoofdstukken wij bespreken. e

Inleider: Diemer de Jong, David Kroeze, Marissa van Meijl
Contact: Tjitte Dijkstra

Plaats: Plantagekerk

Datum: Woensdag 15 november 2023

Tijd: 19:30 uur




7 Zoals geschreven staat,
Mattheus en de profetieén

In zijn Evangelie verwijst Mattheiis regelmatig naar de profeten uit het
Oude Testament. Het bekendste citaat dat hij aanhaalt is uit Jesaja 7,
over de maagd die zwanger zal worden en een zoon zal baren.

Maar heeft Jesaja dat echt
zo gezegd?

En zo ja, wat bedoelde hij
daar dan mee?

Op deze avond bestuderen
we onder leiding van onze
oud-predikant ds. Henk
Schuurman Mattheus’ cita-
ten rond de geboorte van
Jezus.

Bij elk citaat kijken we naar de betekenis die Mattheus eraan geeft, én
naar de (mogelijke) bedoeling van de oorspronkelijke schrijvers in het
Oude Testament. Een verdiepend leerhuis in de Adventstijd.

Inleider: Henk Schuurman, predikant PKN
Contact: Bert Maarleveld

Plaats: Plantagekerk

Datum: Dinsdag 12 december 2023
Tijd: 19:30 uur




8 Kerk en democratie

Vroeger had de kerk veel invloed in de politiek.

Tegenwoordig lijkt de kerk volledig aan de kant te staan in de politiek.
Waar de democratie naar toe gaat lijkt niets meer met de kerk te ma-
ken.

De samenleving in West Europa is ontkerkelijkt. In sommige landen
zoals Brazilié of de VS lijken veel kerkmensen in de ban te zijn van een
populisme dat niet zo veel op heeft met de democratische rechtsstaat.

Heeft de kerk nog een rol in de
democratie?

Is die rol, ook in een land als Ne-
derland, echt uitgespeeld?

Deze lezing tracht hierop een ant-
woord te geven in het licht van de
geschiedenis en hedendaagse
ontwikkelingen.

Prof. dr. James Kennedy is hoogleraar Moderne Nederlandse Geschie-
denis aan de Universiteit Utrecht.

Inleider: James Kennedy

Contact: Corrie van der Wal
Plaats: Plantagekerk

Datum: Maandag 29 januari 2024
Tijd: 19:30 uur




9 Syrisch Christendom

Op deze avond vertelt Hans Hofstra ons over de opkomst en teloor-
gang van de Syrische kerk. De Syrische kerk is de oudste kerk van
christenen uit de heidenen. Vaak zijn we als westerse christenen enorm
gericht op het Westen, terwijl de oorsprong van het Christendom in het
middenoosten ligt. Daar leeft het Christendom nog volop en heeft het
zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt.

De Syrische kerk heeft een
geweldige geschiedenis. De
mensen daar spreken er met
trots over. Ze zeggen: wij
spreken de taal waarin Jezus
ook heeft gesproken.

De Syrische kerk groeide tot 1000 na Christus, omdat de kerk enorm
zendingsgericht was. Dat deden de Syrische christenen op een moder-
ne wijze. Ze bouwden ziekenhuizen en scholen van christelijke signa-
tuur.

De Syrische kerk kent een aantal specifieke gebruiken en eigen feest-
dagen. Sommigen daarvan hebben een lange geschiedenis die ons te-
rugvoert tot de eerste tijd van het Christendom. ‘Ido d-Ma’alto of het
feest van de ten Tempelopneming van Christus is een feest dat binnen
de Syrisch-orthodoxe Kerk elk jaar wordt gevierd op 2 februari. Dit
feest is een van de acht Feesten van de Heer. Het herinnert aan de ge-
beurtenissen die beschreven staan in Lukas 2:22. Reden voor ons om
eens wat meer daarover te weten te komen.

Inleider: Hans Hofstra, emeritus-predikant
Contact: Roel Raadsen

Plaats: Regenboog

Datum: Donderdag 15 februari 2024
Tijd: 19:30 uur




10 Zingen over de Bergrede.

De Bergrede staat wel bekend als de grondvisie van Jezus op hoe te
leven. De Zaligsprekingen zijn daar een onderdeel van.
Het zet zich voort in de hoofdstukken daarna.

Men vermoedt dat al die beschouwingen niet in één keer zijn uitge-
sproken, maar een bundeling van uitspraken is die Jezus in de loop van
de tijd heeft gedaan.

Weerbarstige stof. Je beaamt het aan de ene kant, maar voelt tegelijker-
tijd de spanning over hoe je dat doet.

Deze avond willen we aan de hand van liederen de Bergrede doorzin-
gen om het misschien nieuw te kunnen ervaren.
We doen dat met het koor Vox NIO uit Ermelo én met elkaar.

Inleider: Marten Kamminga
Contact: Ria Kornet

Plaats: Plantagekerk

Datum: Donderdag 7 maart 2024
Tijd: 19:30 uur




11 AGNUS DEI - muziek in de passietijd

Ook dit jaar zal Hans Mak, voor de Paasdagen aanbreken, muziek la-
ten horen die ons confronteren met de passietijd. Geen Bach dit keer,
maar een bloemlezing van wat verschillende componisten, van de 15de
t/m de 20sie eeuw, muzikaal hebben gedaan met de bekende tekst van
het Agnus Dei, het “Lam Gods” (zie Joh. 1 vs 29).

Het Agnus Dei/Lam Gods is een vast onderdeel van elke katholieke mis
en in onze protestantse kerken ook een vast onderdeel van de Avond-
maalsliturgie. Het is in de loop van de geschiedenis duizenden malen
door honderden componisten op muziek gezet, dus keus genoeg en
ook een enorme variatie in zeggingskracht.

De laatste jaren was er genoeg animo om zowel s morgens als

’s avonds een bijeenkomst te houden, dus die traditie zetten we ook in
2024 weer voort. U bent van harte welkom.

Inleider: Hans Mak, emeritus-predikant PGH
Contact: Corrie van der Wal

Plaats: Plantagekerk

Datum: Woensdag 20 maart 2024

Tijd: 9:30 uur ('s ochtends) én 19:30 uur.




12  Film Buurman Abdi

Enige tijd geleden werd op de televisie de korte film “Buurman Abdi”
uitgezonden. Deze film is gemaakt door Douwe Dijkstra. De film heeft
veel internationale prijzen gewonnen. De film vertelt het verhaal van
de voormalig vluchteling Abdi die in Nederland werkt aan zijn integra-
tie. Een moeizaam proces waarbij hij met vallen en opstaan zijn plek
in onze samenleving zoekt. De film maakt gebruik van bijzondere
technieken. Zo wordt het verleden van Abdi in zijn moederland, dat in
oorlog verkeerde, zichtbaar gemaakt.

Abdi vraagt zijn buurman, filmmaker
Douwe Dijkstra, om een film te maken
over zijn leven als vluchteling. Deze
openhartige documentaire laat zien hoe
ze met onverwachte technieken vanuit
dat grimmige verleden nieuwe stappen
in het heden zetten.

NEIGHBOUR

Abdi is afkomstig uit Somalié, hij is
meubelontwerper en sociaal werker. En
hij is vluchteling met een verleden dat
getekend is door oorlog en criminaliteit.
Hoe kun je een gewelddadig leven le-
ren begrijpen?

Samen met filmmaker Douwe Dijkstra wil Abdi zijn verhaal vertellen,
om grip te krijgen op zijn leven toen en nu. In een special effects-stu-
dio maken ze speelse reconstructies van Abdi’s pijnlijke geschiedenis.
Het maakproces is een belangrijk onderdeel van de film.

Op deze avond laten we deze korte film zien. Vooraf en na afloop is er
gelegenheid om door te praten en vragen te stellen aan hoofdrolspeler
Abdi, filmmaker Douwe Dijkstra of diens vader Tjitte.

Inleider: Douwe Dijkstra / Tjitte Dijkstra
Contact: Tjitte Dijkstra

Plaats: Regenboog

Datum: Woensdag 10 april 2024

Tijd: 19:30 uur

-12-



13 Excursie Hollandsche Schouwburg

De Hollandsche Schouwburg is een Joods monument aan de Plantage
Middenlaan te Amsterdam. Tussen 1893 en 1942 was het een theater.
In de oorlogsjaren 1942 en 1943 was het een verzamelplaats waar-
vandaan Joden via Kamp Westerbork en Kamp Vught gedeporteerd
werden naar de vernietigingskampen van nazi-Duitsland.

De Hollandsche Schouwburg in Amsterdam is in 2024, na een grondi-
ge verbouwing, weer open. Dat vonden we een goede reden om er
een excursie naar te maken. Het museum vertelt over de Joodse bevol-
king en hoe zij in de Tweede Wereldoorlog werden vervolgd.

Wij lopen vanaf het Centraal Station, langs een paar gedenktekens
waar wij aandacht aan besteden, naar de Hollandsche Schouwburg.

Onderweg staan wij stil bij het
Holocaust Namenmonument aan
de Weesperstraat.

De maximale groepsgrootte is 12
personen.

Na het bezoek aan de Holland-
sche Schouwburg kan ieder de
dag verder zelf invullen. de wereld ble

Aanmelden per telefoon of mail: info@leerhuisharderwijk.nl
Over de kosten en exacte dagindeling wordt u tevoren geinformeerd.

Programma:
We vertrekken s ochtends vroeg met de trein vanuit Harderwijk. De
reiskosten 2e klas dagretour Amsterdam CS zonder korting is € 11,80.

Inleider: Tjitte Dijkstra

Contact: Tjitte Dijkstra

Plaats: Amsterdam

Datum: Nader te bepalen (zie nieuwsbrief)
Tijd: Nader te bepalen (zie nieuwsbrief)

-13-



14 Leesgroep
“Levenslessen van een rabbijn”

We willen dit seizoen een leesgroep samenstellen om periodiek met
elkaar een boek te bespreken. Gekozen is voor het boek “Levenslessen
van een rabbijn” van rabbijn Soetendorp.

Awraham Soetendorp heeft tezamen met
NRC-journaliste Annemiek Leclaire daarin
zijn levensverhaal beschreven. Awraham LEVENSLESSEN
Sjalom Soetendorp werd geboren in de van een RABBIJN
oorlog. De eerste twee jaar van zijn leven
bracht hij door op een onderduikadres. Op
zijn 25ste begon hij, als jongste rabbijn van
Nederland, met ‘het werk van vrede en
hoop’. In de media groeide hij uit tot de
stem van liberaal-joods Nederland.

Aan de vooravond van zijn tachtigste ver-

jaardag blikt hij terug. In het boek deelt hij
inzichten die hij opdeed in een rijk en be-
vlogen leven.

Hij zag veel en vaak onmogelijk te dragen verdriet om zich heen. Waar
het om gaat, betoogt hij, is dat verdriet en woede uiteindelijk niet de
overhand krijgen, maar dat de balans doorslaat naar hoop en optimis-
me. Maar wat betekent een moedig en hoopvol leven, voor jezelf en
voor de ander? Levenslessen van een rabbijn is een noodzakelijk boek
over verlies, verzet en verzoening.

Het boek is voor €15,- te koop in de boekhandel, maar voor €10,- ook
als e-book verkrijgbaar.

De leesgroep komt overdag bij elkaar op Vollenhovemeen 15.

Indien u belangstelling heeft om aan deze leesgroep deel te nemen
kunt u zich opgeven bij de werkgroepleden of via onze website.

In overleg plannen we de eerste datum. Via de email en onze nieuws-
brief houden we u op de hoogte.



Extra's

Er wordt in Harderwijk nog meer georganiseerd wat interessant is. Er
kunnen echter wijzigingen in het programma optreden. Wij houden u
via de digitale Nieuwsbrief en via de Website van Leerhuis Harderwijk
(www.leerhuisharderwijk.nl) van eventuele wijzigingen en aanvullende
activiteiten op de hoogte.

Leesgroepen

De meeste avonden van het Leerhuis hebben hetzelfde karakter: er
komt iemand die ons bijpraat over een onderwerp. Het kan ook an-
ders, namelijk met een lees- en/of discussiegroep. Zo'n groep komt bij
elkaar thuis om samen een boek te lezen of een thema te bespreken.
Deze vorm biedt meer mogelijkheden tot verdieping. Bovendien is het
een manier om met anderen in contact te komen.

Indien u een thema of boek heeft dat zich leent om met elkaar te be-
spreken en kunt aangeven waar en wanneer de bijeenkomsten plaats-
vinden etc. dan kunt u dat indienen bij het Leerhuis. Indien wij ons
hierin kunnen vinden, kunnen we een oproep doen via onze digitale
Nieuwsbrief om te peilen of daarvoor belangstelling is, en de bijeen-
komsten in onze digitale Nieuwsbrief vermelden.

Werkgroep Bijbels Hebreeuws

Voor wie het Bijbels Hebreeuws beheerst, komt er op dinsdagmiddag
een leesgroep samen. Met elkaar lezen zij gedeelten uit de Tenach.

Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met Margreet en Gerard

Minnaard gemaminnaard@gmail.com



Wereldgebedsdag 2024

ledere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. In 2024
vindt dit plaats op vrijdag 1 maart 2024. Op deze dag wordt overal op
aarde gezamenlijk gebeden en gezongen. In Nederland gebeurt dat op
meer dan 500 plaatsen, waaronder waarschijnlijk ook in Harderwijk.

Thema vanWDP 2024 is:'Verdraag elkaar in liefde’. De liturgie is een
antwoord op de passage in Efeziérs 4:1-7.

De Wereldgebedsdag wordt dit jaar
georganiseerd vanuit Palestina. Het
kunstwerk is gemaakt door Halima
Aziz en verbeeldt drie Palestijnse
vrouwen die bidden op een vredige
plek.

Het thema is al jaren geleden vast-
gesteld, maar zeer actueel.

Het roept op tot verdraagzaamheid,
rekening houden met elkaar (ofwel
respect), het verlenen van
(mantel)zorg en humanitaire hulp
aan anderen (waaronder vluchtelin-

gen), ongeacht verschillen in opvat-  [& > 2
tingen of geaardheid. 2

Op het moment dat we dit programma samenstelden was nog ondui-
delijk of er in Harderwijk aandacht is voor de Wereldgebedsdag. Na-
dere informatie daarover treft u t.z.t. aan in de plaatselijke media, en in
de nieuwsbrief van het Leerhuis. Contactadres: Ina Lobensteijn,

wimina2022@gmail.com of tel. 432186.



Boeken en sites

Vorig jaar wezen we in het programmaboekje al op een aantal
interessante boeken en internet sites waar u inspiratie kunt opdoen. De
werkgroep Leerhuis Harderwijk geeft ook dit keer enkele tips.

Bijbelblog PThU

De protestantse theologische universiteit heeft een bijbelblog, waarop
iedere twee weken een nieuwe aflevering verschijnt.

De bijbelwetenschappers van de
PThU willen een breed publiek
bekend maken met ontwikkelingen in ThU Bijbelblogs
het bijbelonderzoek. Zeer aanbevolen!

Kijk op: Pthu Bijbelblog

VOLZIN

Wie kent het tijdschrift VOLZIN niet? De inhoud past goed bij wat
leerhuizen doen: Religie&Zingeving / Opinie&Debat, enz. Je kunt
VOLZIN op papier lezen, maar de website is ook de moeite waard:
https://volzin.nu/

NieuwWij

Jij hebt geen tijd om naar een Leerhuisactiviteit te komen? Dan biedt
het internet een mogelijkheid om grenzen te verkennen tussen
samenleving en cultuur, religie en

spiritualiteit. Op de site: ° X
www.nieuwwij.nl tref je een schatkamer NlC“Wl
aan. De naam spreekt voor zich. verbindtde verschillen

Zevende Hemel

Zevende hemel is een netwerk van creatieve mensen die geloof in
beweging zetten, door middel van verhalen, bibliodrama, bibliodans,
spelvormen en retraites.

Geloof in beweging - Spiritualiteit die aardt - Verhalen die boeien M

www.7evendehemel.nl/



Aanmelden, bijdrage en vervoer

Voor het maken van afspraken met inleiders en lokatie-beheerders is
het prettig te weten hoeveel mensen verwacht worden. Wij stellen het
op prijs als u zich tevoren telefonisch of via email aanmeldt bij de con-
tactpersoon. Als u uw naam, adres, telefoonnummer en/of email-adres
opgeeft, berichten wij u zodra er programma-wijzigingen optreden.

Achter in dit boekje zijn formulieren opgenomen: één voor uzelf, en
één om uit te knippen en in te leveren. We stellen het op prijs als u het
formulier v66r 1 oktober inlevert bij Ria Kornet. U kunt het formulier

ook scannen en toesturen via email naar info@leerhuisharderwijk.nl.

NB: Wij rekenen geen toegangsprijs voor het bijwonen van de bijeen-
komsten. Dat betekent niet dat er geen kosten aan zijn verbonden. U
kunt een vrijwillige bijdrage overmaken op

IBAN NL77INGB0004010845 ten name van Leerhuis Harderwijk, met
vermelding: “Leerhuis Harderwijk — vrijwillige bijdrage 2023/2024”; of
uw bijdrage in de collectebox doen.

Indien u niet beschikt over eigen vervoer en toch een bijeenkomst
wenst bij te wonen, kunt dat tenminste 1 week tevoren kenbaar maken
bij de contactpersoon. We kijken dan of er een oplossing is.

LET OP:
De aanvangstijden zijn dit seizoen gewijzigd.
De avonden vangen aan om 19:30 uur en duren tot circa 21:30 uur.

De avond wordt onderbroken door een koffiepauze. De toegang tot de
bijeenkomsten is gratis. Voor de consumpties moet u wel betalen. We
verzoeken iedereen om op tijd aanwezig te zijn en bij aanvang uw
mobiele telefoon uit te schakelen.
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Aanmeldformulier — om in te leveren

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

e-mail : Informatie per e-mail gewenst: ja/nee
Thema Datum Locatie

1-Altzheimerweek: Dementie
raakt ons allemaal

Woensdag 20 september 2023

Plantagekerk

2 - Geloof en een hoop zonne-
panelen - Kees Postumus

Dinsdag 10 oktober 2023

Plantagekerk

3 - Boven is onder ons -
Lex Boot

Woensdag 25 oktober 2023

Regenboog

4 - Job; een mens tussen God en
lot Job - Hans Mak

Woensdag 1,8,15,22 en 29 november
2023

Plantagekerk

5 - Engelen in de kunst -
Ben Piepers

Woensdag 8 november 2023

Plantagekerk

6 - Geroepen om vrij te zijn -
Diemer de Jong/David Kroeze/
Marissa van Meijl

Woensdag 15 november 2023

Plantagekerk

7 - Zoals geschreven staat Mat-
theus - Henk Schuurman

Dinsdag 12 december 2023

Plantagekerk

8 - Kerk en Democratie -
James Kennedy

Maandag 29 januari 2024

Plantagekerk

9 - Syrisch Christendom -
Hans Hofstra

Donderdag 15 februari 2024

Regenboog

10 - Zingen over de bergrede -
Marten Kamminga

Donderdag 7 maart 2024

Plantagekerk

11 - AGNUS DEI - muziek in de
passietijd - Hans Mak

Woensdag 20 maart 2024
's ochtends en s avonds

Plantagekerk

12 - Film Buurman Abdi- Dou-
we en Tjitte Dijkstra

Woensdag 10 april 2024

Plantagekerk

13 - Excursie Adam
Tjitte Dijkstra

nader te bepalen

Amsterdam

# = aantal deelnemers
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Werkgroepleden:

Tjitte Dijkstra

Van Heemskercklaan 75, 3843 XP, Harderwijk
Telefoon: +31 (0)6 1970 1736
gittedijkstra@solcon.nl

Ria Kornet
P.C. Hooftplein 49, 3842 HD, Harderwijk
Telefoon: 416792

geriko@solcon.nl

Bert Maarleveld
Ganzekamp 3, 3848 BE Harderwijk
Telefoon: 06-51793327

anmaarleveld@gmail.com

Roel Raadsen
Fazantlaan 2, 3847 LH, Harderwijk
Telefoon: 424452

Corrie van der Wal
Vollenhovemeen 15, 3844 NC, Harderwijk
Telefoon: 06-51193120

cwalmeer@gmail.com

Informatie Leerhuis Harderwijk

Nadere informatie over het Leerhuis Harderwijk en het programma

treft u aan op: www.leerhuisharderwijk.nl.

U kunt zich daar ook aanmelden voor de bijeenkomsten en op onze
Nieuwsbrief. Er kunnen wijzigingen in het programma optreden. Via
onze Nieuwsbrief ontvangt u actuele informatie over de bijeenkomsten
en houden wij u op de hoogte van eventuele programmawijzingen.
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Aanmeldformulier - kopie voor u zelf

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

e-mail : Informatie per e-mail gewenst: ja/nee
Thema Datum Locatie

1-Altzheimerweek: Dementie
raakt ons allemaal

Woensdag 20 september 2023

Plantagekerk

2 - Geloof en een hoop zonne-
panelen - Kees Postumus

Dinsdag 10 oktober 2023

Plantagekerk

3 - Boven is onder ons -
Lex Boot

Woensdag 25 oktober 2023

Regenboog

4 - Job; een mens tussen God en
lot Job - Hans Mak

Woensdag 1,8,15,22 en 29 november

2023

Plantagekerk

5 - Engelen in de kunst -
Ben Piepers

Woensdag 8 november 2023

Plantagekerk

6 - Geroepen om vrij te zijn -
Diemer de Jong/David Kroeze/
Marissa van Meijl

Woensdag 15 november 2023

Plantagekerk

7 - Zoals geschreven staat Mat-
theus - Henk Schuurman

Dinsdag 12 december 2023

Plantagekerk

8 - Kerk en Democratie -
James Kennedy

Maandag 29 januari 2024

Plantagekerk

9 - Syrisch Christendom -
Hans Hofstra

Donderdag 15 februari 2024

Regenboog

10 - Zingen over de bergrede -
Marten Kamminga

Donderdag 7 maart 2024

Plantagekerk

11 - AGNUS DEI - muziek in de
passietijd - Hans Mak

Woensdag 20 maart 2024
’s ochtends en ’s avonds

Plantagekerk

12 - Film Buurman Abdi-
Douwe en Tjitte Dijkstra

Woensdag 10 april 2024

Plantagekerk

13 - Excursie Adam
Tjitte Dijkstra

nader te bepalen

Amsterdam

# = aantal deelnemers
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