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U heeft het nieuwe programma van Leerhuis Harderwijk in handen. Hierin treft u 
een reeks bijeenkomsten aan over samenleving en cultuur, religie en spiritualiteit. 
Het programma is laagdrempelig en veelkleurig. Soms serieus; dan weer bevrijdend 
of vrolijk. Het biedt u een gelegenheid om in contact te komen met anderen en u te 
verdiepen in bepaalde onderwerpen. U vindt het allemaal als u doorbladert. 
 
WAT WIL DAT LEERHUIS? 
De commissie heeft als doel om met en van elkaar te leren over geloof, geloofsbele-
ving en spiritualiteit. Het leerhuis brengt mensen dichter bij elkaar, zodat we elkaar 
met respect kunnen benaderen ongeacht iemands achtergrond of geschiedenis. Dat 
doen we vanuit een Christelijke overtuiging. Het doel dat we nastreven is verwoord 
in een memorandum dat u vindt op onze internetsite: www.leerhuisharderwijk.nl 
 
MEER WETEN? 
Bij ieder onderwerp staat een contactpersoon, die u kunt bellen als u meer wilt we-
ten. Het laatste nieuws over de avonden komt u te weten als u zich opgeeft voor 
onze (gratis) digitale nieuwsbrief. Een mailtje naar info@leerhuisharderwijk.nl is 
genoeg om op de hoogte te blijven met wijzigingen in het programma. Ook kunt u in 
Samengeroepen of de digitale nieuwsbrief van de PGHarderwijk actuele informatie 
vinden. 
 
BIJDRAGE 
De avonden zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Voor de koffie en thee moet u 
wel zelf betalen. Dat betekent niet dat er met de organisatie geen kosten zijn ge-
moeid. U kunt een vrijwillige bijdrage, als blijk van waardering, ter plaatse inleveren 
om de kosten te dekken. Achterin dit boekje treft u informatie aan over het aanmel-
den en digitaal overmaken van giften. 
 
De Werkgroep Leerhuis Harderwijk



 

- 1 - 

1 Film 'Vergeet niet dat ik van je hou' 
 
Het Leerhuis besteedt graag aandacht aan de ziekte van Altzheimer. Een 
slopende ziekte waar velen vroeg of laat mee te maken krijgen. Het is een 
ziekte waarmee veel ouderen op late leeftijd in meer of mindere mate kam-
pen, die ook veel impact heeft op de naaste familie. 
Het is een sluipende ziekte die zowel frustrerend is voor de ouderen die het 
zelf krijgen als voor hun naasten en verzorgende, die kan leiden tot ont-
spoorde mantelzorg. 

 
In het kader van Wereld Alzheimer Dag organiseren het seniorenpastoraat 
en het Leerhuis een bijeenkomst over dementie. 
 
 Wat 

is dementie?  
 Hoe 

is het om te leven met dementie?  
 Hoe 

ga je ermee om? 
 
We gaan over deze vragen met elkaar in gesprek aan de hand van de docu-
mentaire “Vergeet niet dat ik van je hou”. 
 

Inleider:  
Contact:  
Plaats:  
Datum:  
Tijd:  

Saskia de Jonge / Wilma Steenbeek 
Corrie van der Wal. 
Regenboog 
Woensdagavond 25 september 2024 
19.30 uur 
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De bijeenkomst wordt geleid door Saskia de Jonge en Wilma Steenbeek. 
Saskia is werkzaam bij de stichting Alzheimer Nederland en Wilma Steen-
beek is seniorenpastor. 
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2 Excursie Holocaustmuseum A’dam 
 
Op zaterdag 5 oktober met de trein naar station Amsterdam Centraal. Van-
daar gaan wij lopend langs een paar bijzondere plekken, die te maken heb-
ben met de geschiedenis van joden in Nederland (zie bijv. de foto). Wij 
staan daarna ook stil bij het Holocaustmonument en onze wandeling gaat 
door naar de Hollandsche Schouwburg, die in de Jodenvervolging een rol 
heeft gespeeld. Na ongeveer een uur gaan wij naar het Holocaustmuseum. 
 
Het aantal deelnemers is 
maximaal twaalf.  
 
Wij reizen vanaf station Har-
derwijk om 9.50 uur. 
Iedere deelnemer zorgt zelf 
voor een treinkaartje. Hebt u 
een museumjaarkaart, neem 
die dan mee! 
 
Na het museumbezoek kan 
ieder op eigen gelegenheid de 
dag verder invullen. 
 
 

Reisdoel:  
Contact:  
Plaats:  
Datum:  
Tijd:  

Amsterdam 
Tjitte Dijkstra 
Vertrek vanaf NS-station Harderwijk. 
Zaterdag 5 oktober 2024 
9.50 uur 

 



 

- 4 - 

3 Klaagliederen: hopeloos actueel !? 
 
In de loop der jaren hebben we in ons Leerhuis bijna het complete Vijfrol-
lenboek (de megillôt) uit de joodse Bijbel bekeken en besproken. Dat waren 
de boeken Ruth en Esther, Prediker en Hooglied. Het leek me een goed idee 
om toch ook het laatste van de vijf, het boek Klaagliederen, eens onder de 
loep te nemen. 
Klaagliederen…, dat klinkt niet zo uitnodigend, het zijn er een vijftal en elk 
van de vijf begint inderdaad met een bittere jammerklacht. Maar er is veel 
meer te vinden in dit boekje. Het is daarom juist in onze tijd misschien wel 
bijzonder actueel, het gaat nl. over schuld en boete, over Gods wil en Gods 
bedoelingen, maar ook over hoop en toekomst. En zijn dat geen items waar 
we allemaal tegenaan lopen in deze tijd en waar we allemaal op z’n tijd mee 
tobben en worstelen? 
Daarom nodig ik de liefhebbers van een stuk Bijbelstudie hartelijk uit om 
samen vier keer onder te duiken in de vijf klaagliederen en hopelijk komen 
we weer heelhuids boven en zijn we wat wijzer geworden over dit Bijbel-
boek maar ook t.a.v. ons eigen leven en geloven. 
 
Weet dat je welkom bent en geniet na vier keer zwoegen en klagen in de 
vijfde sessie van de gebruikelijke muzikale afsluiting. 

Inleider:  
Contact:  
Plaats:  
Datum:  
Tijd:  

Hans Mak 
Corrie van der Wal 
Plantagekerk 
Woensdag 30 okt. en 6, 13, 20 en 27 nov. 2024 
9.30 uur (’s-ochtends!) 
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4 Paul Klee – zichtbaar maken 
 
“Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar. Het kunstwerk 
ontstaat uit de beweging van de hand, is zelf een vastgelegde beweging en 
wordt opgenomen in de beweging van het beschouwend oog”. Woorden van 
Paul Klee, die de visie en creativiteit van zijn veelzijdig kunstenaarschap 
karakteriseren. 
Ben Piepers houdt een voordracht over de beeldende kunst van Paul Klee. 
We zien kenmerkende kunstwerken met aandacht voor de natuur, landschap 
en architectuur, muziek en theater. Ook al beschouwde Klee zichzelf als 
niet gelovig, hij heeft in zijn kunst aandacht voor religiositeit en levensvisie. 
Je kunt zeggen dat hij het leven in al zijn facetten omarmde. 
Kijken naar de kunst en je laten raken is persoonlijk. Ieder heeft zijn eigen 
beleving. Enige toelichting en achtergrond bij een kunstwerk kan helpen om 
meer te zien. Daarnaast is er ruimte voor interactie, ieders inbreng is waar-
devol.  

Paul Klee, Open boek, 1930           Paul Klee, Koorddanser, 1923 
 

Inleider:  
Contact:  
Plaats:  
Datum:  
Tijd:  

Ben Piepers 
Corrie van der Wal 
Plantagekerk 
Woensdag 13 november 2024 
19.30 uur 
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5 Maria: icoon van genade 
 
“De kerk kan niet zonder de stem van een (krachtige) vrouw.” Een mooie 
verbinding tussen de tijd van advent en Maria. Arnold Huijgen is hoogleraar 
dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam 
(PThU). In zijn boek schetst hij Maria achtereenvolgens als Joods meisje, 
moeder van Jezus en moeder van de gelovigen. 
 
Elk hoofdstuk begint met uitleg van 
een Bijbelgedeelte waarin Maria 
voorkomt. Zijn protestantse afkomst 
laat zich niet verloochenen. 
 
Daarna laat hij zien wat de traditie 
(niet alleen de gereformeerde) over 
dit aspect van Maria zegt en tenslotte 
maakt hij de stap naar de wereldlijke 
en kerkelijke actualiteit. 
 
Vanavond geeft auteur Arnold 
Huijgen een toelichting op zijn boek. 
 

Inleider:  
Contact:  
Plaats:  
Datum:  
Tijd:  

Arnold Huijgen 
Corrie van der Wal 
Regenboog 
Woensdag 4 december 2024 
19.30 uur 
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6 Zoals de Profeten spraken 
 
In zijn Evangelie verwijst Matteüs regelmatig naar de profeten uit het Oude 
Testament. Het bekendste citaat dat hij aanhaalt is uit Jesaja 7, over de 
maagd die zwanger zal worden en een zoon zal baren.  
Maar heeft Jesaja dat zo gezegd, en zo ja wat bedoelde hij daarmee?  
 
Op deze avond bestuderen we Matteüs’ 
citaten rond de geboorte van Jezus.  
 
Bij elk citaat kijken we naar de betekenis 
die Matteüs eraan geeft, én de bedoeling 
van de oorspronkelijke schrijvers in het 
Oude Testament.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij nodigen u uit voor deze verdiepende lezing in de Adventstijd. 
 
 

Inleider:  
Contact:  
Plaats:  
Datum:  
Tijd:  

Henk Schuurman, emeritus predikant PKN 
Bert van Maarleveld 
Plantagekerk 
Donderdag 12 december 2024 
19.30 uur 
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7 Leesgroep: De agenda van Genesis. 
 
Leerhuis Harderwijk organiseert ieder jaar een Leesgroep. Daarin kunnen 
belangstellenden nader ingaan op een specifiek boek. Dit keer willen we 
ruimte bieden om met elkaar aandacht te besteden aan het boek “Voor een 
nieuw begin. De agenda van Genesis”. 
 
Wat moet er gedaan worden om de samen-
leving overeind te houden? 
Maarten den Dulk, emeritus hoogleraar 
praktische theologie, legde zijn oor te luis-
teren bij de eerste verhalen uit de Bijbel, de 
eerste elf hoofdstukken uit Genesis. 
Al sinds het begin is een vreedzame sa-
menleving de altijddurende opgave van de 
mensheid. De Bijbelverhalen wekken ver-
gezichten van een menigte vrije mensen en 
van een vrede waar je met je verstand niet 
bij kunt. Ze verleiden om met vertrouwen 
en durf een nieuw tijdperk binnen te gaan. 
Laten we kijken wat wij er van kunnen 
leren. 
Het boekje Voor een nieuw begin van 
Maarten den Dulk is uit 2017 en kost 12,95 
euro. In een lees- en gespreksgroep willen 
dit boekje tijdens enkele bijeenkomsten in 
de maanden januari, februari en maart 2025 met elkaar bespreken. De bij-
eenkomsten beginnen om 9.30 uur en vinden plaats bij Corrie van der Wal 
thuis op het adres, Vollenhovemeen 15, 3844 NC te Harderwijk. Meldt u 
telefonisch of per mail aan. De eerste bijeenkomst houden we op dinsdag 14 
januari of op woensdag 15 januari. 

Inleider:  
Contact:  
Plaats:  
Datum:  
Tijd:  

Corrie van der Wal 
Corrie van der Wal 
Vollenhovemeen 15, 3844NC Harderwijk 
Vanaf 14 of 15 januari 2025 (aanmelden vooraf!) 
9.30 uur (’s ochtends) 
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8 Bijbel in het Syrisch Christendom 
 
In het vorige seizoen hebben we een avond besteed aan de geschiedenis van 
het Syrisch Christendom. We hoorden over haar opkomst, groei en neer-
gang in de loop van de eeuwen. Een geschiedenis die velen van u onbekend 
was en nieuwe inzichten gaf in de geschiedenis van de wereldkerk, zoals het 
gegeven dat in het jaar 1000 na Christus. de Syrische Kerk groter was dan 
de Kerk in het Westen. 
 
Bij de evaluatie kwamen vragen naar voren als: Hoe zit het met de Bijbel in 
het Syrisch Christendom? Hoe legden die Syrische 
Christenen de Bijbel uit? Ook was er 
belangstelling naar meer informatie over het 
Bijbelvertaalproject dat momenteel plaatsvindt 
voor de Syrisch Orthodoxe kerk. Op al deze vragen 
gaan we vanavond in. 
 
Als eerste behandelen we het Diatessaron 
van Tatianus (vroeg-christelijke 
evangelieharmonie), de Peshitta (zie foto) en het 
daarop gerichte vertaalproject. 
 
Na de pauze kijken we naar de Bijbeluitleg 
van de grote Syrische kerkvader Ephrem Syrus die leefde tussen 306-373 na 
Christus; naar een Vraag en Antwoordenboek van Isho‘ bar Nun ontstaan 
tussen 744-828 na Christus. Tenslotte kijken we naar een stukje Bijbeluitleg 
in het werk van een zekere Isho‘ dad van Merw (ontstaan rond 850). Het 
belooft wederom een spannende en interessante avond te worden. 

Inleider:  
Contact:  
Plaats:  
Datum:  
Tijd:  

Dr. Hans Hofstra, Theoloog/Syroloog 
Roel Raadsen 
Regenboog 
Dinsdag 11 februari 2025 
19.30 uur 
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9 Het Romantisch verlangen 
 
Onze tijd en cultuur wordt door meerdere ingrediënten, denksystemen en 
gevoelsstromingen beïnvloed. Tijdens deze avond besteden we aandacht 
aan één van deze culturele ingrediënten en wel het herlevend levensgevoel 
van de Romantiek. Deze culturele beweging, die in de negentiende eeuw 
ontstond, oefent op allerlei manieren (nog steeds) invloed uit op ons dage-
lijkse doen en denken.  
 
Dat komt aan de oppervlakte in de 
aandacht voor het natuurlijke en 
ambachtelijke, voor ervaringen en 
gevoelens, het verlangen naar roes en 
het exotische. Het is te zien in de 
vormgeving van reclames, te horen in 
de thema’s van talkshows en te 
beluisteren in taal en klankkleur van 
kerkelijke liederen. 
 
We besteden op deze avond aandacht 
aan het gegeven dat het romantische 
levensgevoel binnen kerk en geloven 
eveneens is aan te wijzen. Speciale 
voorkennis is voor het bijwonen van 
deze lezing niet nodig. 
 
Wie zich tevoren al wil oriënteren over het thema Romantiek in de huidige 
kerk en maatschappij kan terecht bij twee Nederlandstalige boeken: 
Maarten Doorman, De romantische orde, Bert Bakker, 2008; 
Hans Kennepohl, We zijn nog nooit zo romantisch geweest, Lemniscaat 
2014. 

Inleider:  
Contact:  
Plaats:  
Datum:  
Tijd:  

dr. Rein Bos 
Roel Raadsen 
Plantagekerk 
Donderdag 27 februari 2025 
19.30 uur 
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10 Vasalis 
 
M. Vasalis is het pseudoniem voor Margaretha Drooglever Fortuyn-
Leenmans. Ze is momenteel de meest geciteerde Nederlandse dichter in 
rouwadvertenties. Ze heeft slechts drie dichtbundels geschreven. Ondanks 
dat beperkte aantal heeft ze veel bewondering geoogst. Daarnaast is er een 
vuistdikke biografie over haar geschreven die inzicht geeft in deze veelzij-
dig getalenteerde vrouw die ook in haar werk als kinderpsychiater bewonde-
ring afdwong. 
 
Een christelijk dichter was zij niet. Bij 
Vasalis is wel sprake van een godsver-
langen, hoewel ze zelf niet echt gelovig 
was. Haar werk spreekt aan vanwege 
een zeker religieus bewustzijn. Een ver-
langen naar harmonie met hogere mach-
ten. Ze voelde zich verwant met mystici, 
die, doordrongen van een in zichzelf 
wonend godsbewustzijn, dit in hun werk 
probeerden te openbaren. 
Haar werk is veelzijdig maar nooit zo 
complex dat een lezer er geen betekenis 
aan kan ontlenen.  
 
 
Op deze leerhuis avond zal Wopke van der Lei nader ingaan op het leven, 
het werk en de persoon Vasalis aan de hand een bloemlezing uit haar werk. 
Aan de hand van de teksten analyseert hij wie ze was en wat ze probeerde te 
verwoorden. Indien u bekend bent met haar werk kunt u een gedicht aan-
dragen en kunnen we dat bespreken. 
 

Inleider:  
Contact:  
Plaats:  
Datum:  
Tijd:  

Wopke van der Lei 
Corrie van der Wal 
Regenboog 
Maandag 3 maart 2025 
19.30 uur 
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11 De Nieuwe Psalmberijming 
 
Al eeuwenlang zijn de Psalmen uit het Eerste Testament tot gedichten in 
onze eigen taal vertaald, zodat wij kunnen meezingen. Daar is een paar jaar 
terug de Nieuwe Psalm-
berijming aan toege-
voegd.  
 
Opmerkelijk is het he-
dendaags Nederlands 
dat de dichters gebrui-
ken, maar er zijn talloze 
andere details die zeer 
boeiend zijn. 
Het zal een mooie 
avond worden en wij 
staan stil bij allerlei 
citaten, zoals "Wanneer zal ik Hem ontmoeten, zal zijn glimlach mij be-
groeten?" (Psalm 42) 
 
Beslist mooi om alvast eens te kijken is de reeks "fotopsalmen." Dan zien 
wij een mooie foto met de tekst van een psalm. Kijk maar eens: 
www.denieuwepsalmberijming.nl/fotopsalmen 
De inleider Arie Maasland is één van de dichters. 

Inleider:  
Contact:  
Plaats:  
Datum:  
Tijd:  

Arie Maasland 
Tjitte Dijkstra. 
Petrakerk of Plantagekerk (zie nieuwsbrief) 
Dinsdag 11 maart 2025 
19.30 uur 
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12 Passie en 
Pasen in de 
‘Messiah’ 
 
Ieder jaar verzorgt het Leerhuis Harderwijk zo rond de veertigdagentijd een 
speciale muziekbijeenkomst. Ook dit jaar zullen we in de Passietijd naar 
muziek luisteren die het verhaal van Passie en Pasen dichterbij brengt. Geen 
Bach dit keer, maar de overbekende ‘Messiah’ van die andere Barok-
grootheid Georg Friedrich Händel. 
 
Tijdens deze bijeenkomst van het Leerhuis zal Hans Mak iets vertellen over 
de ontstaansgeschiedenis van dit meesterwerk, dat door de componist zelf 
beschouwd werd als te zijn ontstaan door goddelijke inspiratie. Händel heeft 
naar eigen zeggen de noten van het muziekstuk in korte tijd, als het ware in 
trance, op papier gezet.  
 
 
We luisteren met name naar de verbluffende toonzetting van de bekende 
woorden over de ‘lijdende knecht des HEREN’ in Jesaja 52/53, die voor 
Händel zelf van grote betekenis waren voor zijn eigen geloof en die hij on-
navolgbaar heeft weten te verklaren. 
 
Hoewel er voldoende ruimte is in de kerkzaal is het prettig als u zich tevo-
ren opgeeft en aangeeft of uw voorkeur uitgaat voor de ochtend of avondle-
zing. Zo weten we ongeveer hoeveel mensen we mogen verwachten. Bij 
voldoende belangstelling organiseren we namelijk zowel een ochtendbij-
eenkomst als ook een avondsessie. Een ieder is van harte welkom! 
 

Inleider:  
Contact:  
Plaats:  
Datum:  
Tijd:  

Hans Mak, em. Predikant PGH 
Corrie van der Wal 
Plantagekerk 
Woensdag 2 april 2025 
9.30 uur (’s-ochtends) en mogelijk ook 19.30 uur 
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13 Wat is er met het klimaat? 
 
Op zondag 6 april houdt ds. Jeroen 
Sytsma, Nederlands Gereformeerd pre-
dikant in de Koningskerk In Zwolle-zuid 
een inleiding/overdenking in de 
Plantagekerk: hij haalt de droom van 
Jozef over de 7 vette koeien/jaren en dito 
7 magere koeien/jaren naar het heden. 
Jaren van overvloed en nu op allerlei 
klimaatfronten “crises”. Hoe verhouden 
wij ons als, vaak welvarende, christenen 
tot de situatie waarin wij nu leven. 
In het Leerhuis wat twee dagen later op 
dinsdag 8 april wordt gehouden wordt 
dieper op de materie ingegaan. Onder leiding van Jeroen Sytsma denken we 
daar tijdens de Leerhuisavond op dinsdag 8 april dan verder over na. 
Jeroen , vogelaar, Zero Waste pionier: begaan met onze planeet. Hij heeft in 
Wageningen plantenziektenkunde gestudeerd en in Kampen theologie. 
Graag laat hij ons nadenken over verrassende groen geloven, over wat het 
met het milieu te maken heeft 
 
En natuurlijk wordt het ook praktisch vanavond. Er is veel slecht nieuws, 
maar ook: wat kan ik goed doen, waar kan ik het verschil maken? 
 
Als voorbereiding op deze gespreksavond kun je een preek terugkijken op 
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=xtepdUI9D8g 
Ben je geïnteresseerd in het klimaat en hoe je daar als gelovige mee om 
kunt gaan dan nodigen we je uit, ook jongeren! 

Inleider:  
Contact:  
Plaats:  
Datum:  
Tijd:  

Jeroen Sytsma 
Tjitte Dijkstra 
Plantagekerk 't Zoldertje 
Dinsdag 8 april 2025 
19.00 uur 
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14 Intuïtief schilderen op weg naar 
Pinksteren 
 
Samen schilderen op weg naar Pinksteren en daarbij nadenken wat Pinkste-
ren voor je wil betekenen.  
 
Pinksteren: we vieren dat de Heilige Geest zichtbaar op aarde kwam. Maar 
wat dat teweegbrengt in een mensenleven is voor iedereen anders. Daarbij: 
Je ziet haar niet, net als de 
wind, je weet niet waar ze 
vandaan komt. Je ziet alleen 
wat ze teweegbrengt.  
 
Vanavond gaan we onder leiding van Gertie van 
Dijk-Vermeulen met kleur 
en vorm aan het werk. 
Daarbij mag je je laten 
inspireren door woorden en 
gedachten.  
 
 
 
Om intuïtief te schilderen hoef 
je niet geschoold te zijn. Iedereen is dus welkom.  
 
 
We werken met uitwasbare verf, maar het is goed om niet je nieuwste shirt 
aan te trekken. 
 

Inleider:  
Contact:  
Plaats:  
Datum:  
Tijd:  

Gertie van Dijk, was seniorenpastor in de PGH 
Corrie van der Wal 
Plantagekerk 
Donderdag 15 mei 2025 
19.30 uur 
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15 GESPREK met JONGEREN 
 
Diverse groepen jongeren ontmoeten elkaar regelmatig tijdens gezellige 
avonden op 't Zoldertje van de Plantagekerk. Daar komt op een keer een 
avond bij waar ook wat ouderen worden uitgenodigd. Wij zullen over van 
alles en nog wat met elkaar in gesprek gaan. Een onderwerp dat wel passend 
kan zijn: ben ik ook verantwoordelijk voor het geluk van mijn medemens?  
 
Wie zin heeft aan dat gesprek 
deel te nemen, kan zich aan-
melden. 
Op welke zondagavond het zal 
zijn, dat kiezen wij later nog 
wel, in samenspraak met het 
jeugdwerk. Details vertellen 
wij dan in de Nieuwsbrief. 
 

Inleider:  
Contact:  
Plaats:  
Datum:  
Tijd:  

Tjitte Dijkstra 
Tjitte Dijkstra 
Plantagekerk 't Zoldertje 
Zondagavond, Nader te bepalen (zie nieuwsbrief) 
19.00 uur 
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Extra's 
Er wordt in Harderwijk nog meer georganiseerd wat interessant is. In ver-
band met mogelijke ontwikkelingen en beperkingen kunnen er wijzigingen 
in het programma optreden of extra bijeenkomsten worden gepland. Wij 
houden u via de digitale Nieuwsbrief en via de Website van Leerhuis Har-
derwijk (www.leerhuisharderwijk.nl) van eventuele programmawijzi-
gingen en aanvullende activiteiten op de hoogte. 
 

Leesgroepen 
De meeste avonden van het Leerhuis hebben hetzelfde karakter: er komt 
iemand die ons bijpraat over een onderwerp. Het kan ook anders, namelijk 
met een lees- en/of discussiegroep. Zo’n groep komt bij elkaar thuis om 
samen een boek te lezen of een thema te bespreken. Deze vorm biedt meer 
mogelijkheden tot verdieping. Bovendien is het een manier om met anderen 
in contact te komen. 
Indien u een thema of boek heeft dat zich leent om met elkaar te bespreken 
en kunt aangeven waar de bijeenkomsten plaatsvinden etc. dan kunt u dat 
indienen bij het Leerhuis. Indien wij ons hierin kunnen vinden, kunnen we 
peilen of daarvoor belangstelling is, en het in onze digitale Nieuwsbrief 
vermelden. 
 

Werkgroep Bijbels Hebreeuws 
Voor wie het Bijbels Hebreeuws beheerst, komt er op dinsdagmiddag een 
leesgroep samen. Met elkaar lezen zij gedeelten uit de Tenach.  

 
Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met Margreet en Gerard 
Minnaard gemaminnaard@gmail.com 
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Boeken en sites 
Ook vorig jaar wezen we in het programmaboekje al op een aantal 
interessante boeken en internet sites waar u inspiratie kunt opdoen. De 
werkgroep Leerhuis Harderwijk geeft ook dit keer enkele tips.

Bijbelblog PThU 
De protestantse theologische universiteit heeft een bijbelblog, waarop iedere 
twee weken een nieuwe aflevering 
verschijnt.  
De bijbelwetenschappers van de 
PThU willen een breed publiek bekend maken met ontwikkelingen in het 
bijbelonderzoek." Zeer aanbevolen! Kijk op: Pthu Bijbelblog

VOLZIN 
Wie kent het tijdschrift VOLZIN niet? De inhoud past goed bij wat 
leerhuizen doen: Religie&Zingeving / Opinie&Debat, enz. Je kunt VOLZIN 
op papier lezen, maar de website is ook de moeite waard: https://volzin.nu/ 
 

NieuwWij 
Jij hebt geen tijd om naar een Leerhuisactiviteit te komen? Dan biedt het 
internet een mogelijkheid om grenzen te verkennen tussen samenleving en 
cultuur, religie en spiritualiteit. Op de site: 
www.nieuwwij.nl tref je een schatkamer aan. 
De naam spreekt voor zich. 
 

Zevende Hemel 
Zevende hemel is een netwerk van creatieve mensen die geloof in beweging 
zetten, door middel van verhalen, bibliodrama, bibliodans, spelvormen en 
retraites. 

www.7evendehemel.nl/ 
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Aanmelden, Vrijwillige bijdrage en Vervoer 
Voor het maken van afspraken met inleiders en lokatiebeheerders is het 
prettig te weten hoeveel mensen verwacht worden. Wij stellen het op prijs 
als u zich tevoren telefonisch of via email aanmeldt bij de contactpersoon. 
Als u uw naam, adres, telefoonnummer en/of email-adres opgeeft, berichten 
wij u als er programma-wijzigingen optreden. 
 
Achter in dit boekje zijn formulieren opgenomen: één voor uzelf, en één om 
uit te knippen en in te leveren. We stellen het op prijs als u het formulier 
vóór 1 oktober inlevert bij Ria Kornet. U kunt het formulier ook scannen en 
toesturen via email naar info@leerhuisharderwijk.nl. 
 
NB: Wij rekenen geen toegangsprijs voor het bijwonen van de bijeenkom-
sten. Dat betekent niet dat er geen kosten aan zijn verbonden. U kunt een 
vrijwillige bijdrage overmaken op  
IBAN NL77INGB0004010845 ten name van Leerhuis Harderwijk, met 
vermelding: “Leerhuis Harderwijk – vrijwillige bijdrage 2024/2025”; of u 
kunt een bijdrage in de collectebus doen. 
 
Indien u niet beschikt over eigen vervoer en toch een bijeenkomst wenst bij 
te wonen, kunt dat tenminste 1 week tevoren kenbaar maken bij de contact-
persoon. We kijken dan of er een oplossing is. 
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Aanmeldformulier – om in te leveren 
Naam:  
Adres:  
Telefoonnummer:  
e-mail : Informatie per e-mail gewenst: ja/nee 
 

Thema Datum Locatie # 
1 - Film 'Vergeet niet dat ik van je 
hou' 

Woensdagavond 25 september 2024 
 

Regenboog 
 

 

2 - Excursie Holocaustmuseum 
A’dam 

Zaterdag 5 oktober 2024 
 

Station H’wijk  

3 - Klaagliederen: hopeloos actu-
eel !? 

Woensdag 30 oktober. en 6, 13, 20 en 27 
november. 2024 

Plantagekerk  

4 - Paul Klee – zichtbaar maken 
 

Woensdag 13 november 2024 
 

Plantagekerk  

5 - Maria: icoon van genade 
 

Woensdag 4 december 2024 
 

Regenboog  

6 - Zoals de Profeten spraken Donderdag 12 december 2024 
 

Plantagekerk  

7 - Leesgroep: De agenda van 
Genesis. 

Vanaf 14 of 15 januari 2025 Vollenhovemeen 
15 Harderwijk  

8 - Bijbel in het Syrisch Christen-
dom 

Dinsdag 11 februari 2025 
 

Regenboog  

9 - Het Romantisch verlangen 
 

Donderdag 27 februari 2025 
 

Plantagekerk  

10 - Vasalis 
 

Maandag 3 maart 2025 Regenboog  

11 - De Nieuwe Psalmberijming 
 

Dinsdag 11 maart 2025 
 

Petrakerk / Planta-
gekerk ?  

12 - Passie en Pasen in de ‘Mes-
siah’ 

Woensdag 2 april 2025 
Voorkeur ochtend of avond opgeven 

Plantagekerk  

13 - Wat is er met het klimaat? 
 

Dinsdag 8 april 2025 
 

Plantagekerk 't 
Zoldertje  

14 - Intuïtief schilderen op weg 
naar Pinksteren 

Donderdag 15 mei 2025 
 

Plantagekerk  

15 -  GESPREK met JONGEREN 
 

Nader te bepalen (zie nieuwsbrief) 
 

Plantagekerk 't 
Zoldertje  

 
# = aantal deelnemers  
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Werkgroepleden: 
 
Tjitte Dijkstra  
Van Heemskercklaan 75, 3843 XP, Harderwijk 
Telefoon: +31 (0)6 1970 1736 
tjittedijkstra@solcon.nl 
 
Ria Kornet 
P.C. Hooftplein 49, 3842 HD, Harderwijk 
Telefoon: 416792 
geriko@solcon.nl 
 
Bert Maarleveld 
Evert Hop-erf 5, Harderwijk 
Telefoon: 06-51793327 
anmaarleveld@gmail.com 
 
Roel Raadsen 
Fazantlaan 2, 3847 LH, Harderwijk 
Telefoon: 424452 
 
Corrie van der Wal 
Vollenhovemeen 15, 3844 NC, Harderwijk 
Telefoon: 06-51193120 
cwalmeer@gmail.com 
 
 
Informatie Leerhuis Harderwijk 
Nadere informatie over het Leerhuis Harderwijk en het programma treft u 
aan op: www.leerhuisharderwijk.nl. 
U kunt zich daar ook aanmelden voor de bijeenkomsten en op onze 
Nieuwsbrief. Via deze Nieuwsbrief ontvangt u actuele informatie over de 
bijeenkomsten en houden wij u op de hoogte van eventuele programmawij-
zingen. 
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Aanmeldformulier – kopie voor u zelf 
Naam:  
Adres:  
Telefoonnummer:  
e-mail : Informatie per e-mail gewenst: ja/nee 
 

Thema Datum Locatie # 
1 - Film 'Vergeet niet dat ik van je 
hou' 

Woensdagavond 25 september 2024 
 

Regenboog 
 

 

2 - Excursie Holocaustmuseum 
A’dam 

Zaterdag 5 oktober 2024 
 

Station H’wijk  

3 - Klaagliederen: hopeloos actu-
eel !? 

Woensdag 30 oktober. en 6, 13, 20 en 27 
november. 2024 

Plantagekerk  

4 - Paul Klee – zichtbaar maken 
 

Woensdag 13 november 2024 
 

Plantagekerk  

5 - Maria: icoon van genade 
 

Woensdag 4 december 2024 
 

Regenboog  

6 - Zoals de Profeten spraken Donderdag 12 december 2024 
 

Plantagekerk  

7 - Leesgroep: De agenda van 
Genesis. 

Vanaf 14 of 15 januari 2025 Vollenhovemeen 
15 Harderwijk  

8 - Bijbel in het Syrisch Christen-
dom 

Dinsdag 11 februari 2025 
 

Regenboog  

9 - Het Romantisch verlangen 
 

Donderdag 27 februari 2025 
 

Plantagekerk  

10 - Vasalis 
 

Maandag 3 maart 2025 Regenboog  

11 - De Nieuwe Psalmberijming 
 

Dinsdag 11 maart 2025 
 

Petrakerk / Planta-
gekerk?  

12 - Passie en Pasen in de ‘Mes-
siah’ 

Woensdag 2 april 2025 
Voorkeur ochtend of avond opgeven 

Plantagekerk  

13 - Wat is er met het klimaat? 
 

Dinsdag 8 april 2025 
 

Plantagekerk 't 
Zoldertje  

14 - Intuïtief schilderen op weg 
naar Pinksteren 

Donderdag 15 mei 2025 
 

Plantagekerk  

15-  GESPREK met JONGEREN 
 

Nader te bepalen (zie nieuwsbrief) 
 

Plantagekerk 't 
Zoldertje  

 
# = aantal deelnemers 
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Locaties bijeenkomsten 
 
Belangrijk: 
Informatie over eventuele wijzigingen van het programma of de 
locaties, treft u aan in de zondagsbrief van de PKN-kerken te 
Harderwijk en op de internetsite van de kerken 
(https://pgharderwijk.nl/) en in de digitale nieuwsbrief van 
Leerhuis Harderwijk. Indien u zich tevoren aanmeldt, brengen 
wij u tijdig op de hoogte van wijzigingen. 
 
Catharinakerk 
Van Maerlantlaan 1 tel 06 22500657 
3842 JA Harderwijk 
 
De Regenboog 
Biezenplein 1     tel 421797 
3845 CZ Harderwijk 
 
Petrakerk 
Busken Huetlaan 2 (eind Vondellaan) tel 414342 
3842 CS Harderwijk 
 
Plantagekerk 
Stationslaan 136 (ingang achterom) tel 06 38700710 
3841 DC Harderwijk 
 
De Oude Synagoge 
Jodenkerksteeg 1, tel 429641 
3841 BP Harderwijk 


